SHORESH NIEVWS

In verbinding met Israél en het Joodse volk
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EREN IN DE NEGEV

Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen,
vreemdelingen bewerken je akkers en wijngaarden. Jesaja 61:5

Sjalom donateurs en vrienden van Shoresh!

Sinds 7 oktober is alles anders in Israél. Overal is verdriet, boosheid,
frustratie en rouw merkbaar in de gesprekken die mensen met elkaar
hebben. Alleen, het leven gaat door. Am Israél Chai! (Het volk Israél leeft!)

Het vergt enorm veel van het land om alle evacués (uit de strook langs Gaza
en de grens met Libanon) onder te brengen en in alle noodzakelijke
behoeften te voorzien in hotels en vakantieparken.

Mede daardoor is veel stil komen te liggen: werk in de productie, landbouw
en veehouderij. Hier in de Negev, waar ik inmiddels zes weken als vrijwilliger
werk, hebben veel boeren hun oogst verloren zien gaan en hebben kassen
leeg moeten laten staan vanwege gebrek aan arbeidskrachten. Veel
Israélische werkers zijn opgeroepen voor het leger, voor de oorlog in Gaza,
Shomron en op de grens met Libanon. Arabische werkers uit Gaza en de
betwiste gebieden zijn niet meer welkom vanwege het verraad dat werd
gepleegd op 7 oktober.

De boeren hier in de omgeving van Nitsana zijn erg blij met ieder beetje hulp.
Zeker omdat ze horen dat de antisemitische houding van de wereld groeit.
Door de hulp van de vrijwilligers kunnen ze de kassen weer beplanten met
tomaten, komkommers en aubergines. De druiven worden gesnoeid en
opgebonden voor een nieuwe oogst. Het onkruid tussen de uien en de

kruiden kan weer worden gewied.
: Aardbeien en peultjes worden geoogst.

En ook is er een boer die wasbloemen
| kweekt voor de Nederlandse markt.

De profetie uit Jesaja 61:5 gaat in

vervulling.

De 8-persoonsbus van Shoresh wordt ook ingezet voor dit werk. Dagelijks
worden vrijwilligers naar de boerderijen gebracht en weer opgehaald. Ook
maak ik regelmatig ritten naar het vliegveld Ben Goerion om mensen weg te

brengen en op te halen.

De naam van de plaats Nitsana betekent ‘bloemknop’. Er groeit hier iets
moois: door de hulp aan de lokale boeren kunnen gelovigen uit Nederland
bijdragen aan de verbinding tussen christenen en Joden. De boeren hier zijn
echt heel blij met alle hulp. EEn boer heeft gezegd: Jullie kunnen voor ons
bidden, jullie kunnen geld geven, maar dat jullie hier zijn betekent dat jullie

achter ons staan en dat is veel meer waard.

De kosten worden deels betaald door donaties uit
Nederland en door de vrijwilligers. Mogen we ook op L
uw hulp rekenen? Pir

Kees van Dorth — penningmeester Stichting Shoresh.

P.S. gebruik de QR code om direct op de Vrijwilligers projectpagina van
Stichting Shoresh te komen.

Shoresh
Vrijwilligersproject




SHORESH NIEUWS
Handen uit de mouwen! - Kom nu naar Israél als vrijwilliger

Na de eerste schok van de terreur vanuit Gaza heeft de bevolking van Israél
de draad weer opgepakt. Het leven gaat door, de reservisten zijn
opgeroepen, maar veel arbeidskrachten zijn niet meer beschikbaar.
Aziatische gastarbeiders zijn geviucht en komen mondjesmaat weer terug,

Arabieren uit Gaza en de betwiste gebieden zijn niet welkom. Vanuit de hele

wereld komen nu vrijwilligers naar Israél om de lege plaatsen in te nemen.
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inidecember 2023 is de stichting Lema’ancha opgericht om vrijwilligers te
begeleiden naar Israél. Hierbij wordt samengewerkt met het JNF (Joods
Nationaal Fonds). De betekenis van Lema’ancha =TIV is: Voor jou.
Zegen van de Vader, door jullie, voor hen.

In januari zijn zo’n 50 vrijwilligers uit Duitsland, Frankrijk en Nederland in
Israél aangekomen. Ze worden ondergebracht in grote tenten in Nitsana,
in de Negev, bij de grens met Egypte. Rond dit jonge dorp liggen 130
boerderijen, waar onder andere een groot deel van de tomaten,
komkommers en aardappelen die in Israél worden geconsumeerd
vandaan komen.

De vrijwilligers werken er 6 uur per dag, 5 tot 6 dagen per week. Ze komen
voor minimaal één week, maar als ze langer kunnen blijven is dat beter.
Het werk is niet erg zwaar (wisselend): het wordt deels buiten in het veld
en deels in de kassen gedaan. De leeftijd van de vrijwilligers varieert
tussen 20 en 85. Van
hen wordt verwacht dat
ze hun eigen ticket
betalen en hun eigen
slaapzak, handdoeken
en werkkleding mee- &
nemen. Er wordt voor ¢
vervoer van en naar de
luchthaven gezorgd, en
er is vervoer van het £
tentenkamp naar de
boerderij.

Driemaal daags krijgen
ze een goede (koosjere) §
maaltijd in de eetzaal §3
van het dorp (of in het

veld). De boeren en Kees van
. . maken om er een nieuwe druivensoort soort
dorpsbewoners zijn niet
- op te enten.
alleen blij met
Colofon esereuus on Mo
Dhr. Anton de Ruiter

Stichting Shoresh 085-1045163

Gildenweg 8, 7641 AZ Wierden
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0546 575165 = www.shoresh.nl/trainingen
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en Belgié georganiseerd.

Bestuur Projectondersteuning in Israél

Kees van Dorth Ewout van Halteren

Raadpleeg de website van Stichting Shoresh
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X kesjer@shoresh.nl | moadiem@shoresh.nl

maart 2024 / 779wN 1 1T

door Kees van Dorth

de hulp, maar ze laten vooral merken dat ze zich bemoedigd weten door
zoveel hulp.

Op sjabbat wordt niet gewerkt; dan is er een gezamenlijke dienst vanuit
een joods-messiaanse organisatie. Ook doordeweeks zijn er regelmatig
bijeenkomsten waarin de dag wordt afgesloten. Het vrijwilligerswerk heeft
expliciet niet ten doel om te evangeliseren. Niet met woorden, maar met
daden mag je je liefde voor het land en het volk Israél tonen.

Ikzelf ben hier nu twee maanden en ik vind het fijn om op deze manier te
helpen om de voedselvoorziening van het land in stand te houden;
de mensen te laten zien dat ik achter Israél sta, en de Eeuwige te dienen.

Soms krijg ik de vraag of het niet gevaarlijk is.

Allereerst vlieg je met EL-AL die vliegtuigen heeft met extra
veiligheidsvoorzieningen. We verblijven in een afgelegen gebied waar
praktisch geen raketten op af worden gevuurd. De raketdreiging vanuit
Gaza is door het voortvarende werk van de IDF (het leger) behoorlijk

afgenomen. Je hoort regelmatig gevechtsvliegtuigen overvliegen, en af en
toe is er in de verte wat te merken van de strijd, maar er heerst onder de
inwoners en vrijwilligers geen angst. Je kunt door heel Israél reizen zoals
buiten oorlogstijd (behalve door de Arabische gebieden). Eventueel kun je
de reis combineren met een uitstapje naar andere plaatsen.

Heb je zelf geen gelegenheid, kun je niet werken, of
vind je het toch (te) eng, steun dan dit werk met een
gift. Via Stichting Shoresh Project 2208
Vrijwilligerswerk of rechtstreeks via
https://www.lema-ancha.com/.

Shoresh
Vrijwilligersproject

Door fabels als historisch feit aan te nemen blijft
onrecht en terreur zich in de wereld verspreiden!

Uitkeringen aan projecten
Project

(periode dec.2023-feb.2024)

2203 Operatie Mosje, Be’ad Chaim € 10.000,-
2207 Red Carpet Nail Center, Abundant Life € 4.000,-
2013 Netiviya HaMotsi voedselbank, Jerusalem € 2.000,-
2214 Noam Eliezer Jeruzalem, Jitschak Naki € 3.000,-
2218 Single Mothers Fund, Ma’ayan, Kfar Saba € 1.500,-
2222 Therapie terreurslachtoffers, Shilo € 1.000,-
2226 Tehuis voor risicolopende meisjes in Beér Sjeva € 1.200,-
2400 Noodhulp oorlog, Lechaim-to-life € 2.000,-
2400 Noodhulp oorlog, Noam Eliezer Jeruzalem € 2.000,-

Hartelijk dank voor uw donaties!

Bankrekening van Stichting Shoresh te Wierden:

IBAN: NL45INGBO009107219
BIC: INGBNL2A

De cursussen worden doorlopend in Nederland

Stichting Shoresh

Stichting Shoresh is een Algemeen Nut
Beogende Instelling

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. =~ Kamer van Koophandel 34161717



